Lieve familie en vrienden,

Ontzettend bedankt voor de overweldigende hoeveelheid kaarten, e-mails,
telefoonties, bezoek en gebeden die we van jullie mochten ontvangen na het
overli[den van mijn man en onze vader llja Anthonissen.

Het is bijzonder om te merken dat God zoveel mensen om ons heen heeft
gezet die ieder op hun eigen wijze ons tot steun zijn.

We waarderen dat zeer en voelen merkbaar Gods vrede in ons hart ondanks
de zeer plotselinge en intens verdrietige situatie. Heel veel dank hiervoor!

Marleen, Marieke en Niels

Voor mensen die niet bij de dienst in Nederland konden zijn of die het nog een keer na
willen luisteren, hierbij de link https://www.kerkomroep.nl/# /kerken/10072
Klikin de lijst met data achter dinsdag 31 oktober op ‘luisteren” om de dienst te beluisteren.




