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De duif, 
symbool van de Geest, 
de Helper, de Trooster, 

de Kracht die wonen wil
in kleinen en groten, 

in ieder mens
die een duwtje nodig heeft.

Zij is de brenger van vrede,
slaat wijd en zijd haar vleugels uit, 
onvermoeibaar op weg naar daar

waar het kwaad regeert.

Zij verbeeldt
de liefde, 

die bloeien wil
die haar warmte spreidt

juist daar
waar duisternis en dood

niet winnen mogen.

Zij is de drager van het licht
die wil neerstrijken 

bij jou
opdat je stralen zult

en levens zal verlichten. 

A.M. Woerden

Geef 
om een kind 

en laat een Duif van Geloof, 
Hoop of Liefde naar 

hen toevliegen.

Kleurrijke 
bewaarposter 

Het is Pinksteren! We vieren de komst van de heilige 
Geest. De Trooster, die groot en klein helpt en ons 

inspireert om zelf een helper te zijn. In deze Pinkster-
krant leest u hoe we samen, klein en groot, troosters 

en helpers kunnen zijn voor de meest kwetsbaren 
in deze wereld: kinderen. Ook maakt u kennis met 

Kids in Actie, een nieuw initiatief van Kerk in Actie, 
waarbij (groot)ouders en (klein)kinderen samen 

ontdekken hoe kinderen elders in de wereld leven en 
hoe we iets voor hen kunnen betekenen. 

De Pinkersterduif

Geef om een kind. Doneer een Duif van Geloof, 
Hoop of Liefde met de acceptgirokaart bij deze krant 
of met uw gift op NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. 
Kinderen in de Knel. Alvast heel hartelijk dank!

Duif van Geloof voor Rwanda
training van een jongere tot 
jeugdleider in de kerk

€ 45,-

Duif van Hoop voor Ghana
half jaar opleidingsmaterialen, 
zoals naai-, kap- en kookspullen, 
voor een straatmeisje

€ 24,- 

Duif van Liefde voor Indonesië 
maand lang gezond eten voor een 
straatkind 

€ 33,-

Ze is zelf nog maar een kind, de vijftienjarige Susila. Ze woont 
al een aantal jaar op straat in de Indonesische stad Yogyakarta, 
gevlucht voor een onhoudbare situatie thuis. ’s Nachts slaapt ze 
onder een zeiltje achter een reclamebord. Dit metershoge bord, 
dat tot op de grond reikt, beschermt haar tegen de kou, tegen het 
langsrazende verkeer en tegen afkeurende blikken van voorbijgan-
gers. 

Onder deze barre omstandigheden kreeg Susila haar kindje. Een straat-
baby, klein en kwetsbaar. Ook de vader van de baby leeft op straat. 
Gelukkig ziet partnerorganisatie Dreamhouse met grote bewogenheid 
om naar straatkinderen als Susila en haar kindje. Vrijwilligers van 
Dreamhouse zoeken kinderen en jongeren op straat op, houden in de 
gaten of ze gezond zijn, bieden hen praktische en morele onder-
steuning, stimuleren hen om weer naar school te gaan en bieden 
permanente begeleiding aan in een kleinschalige opvangcentrum als 
kinderen daar zelf aan toe zijn. Ook Susila en haar kindje houden zij 
nauwlettend in de gaten. 

Wereldwijd zetten 
mensen zich met hart 
en ziel in om kwetsbare 
kinderen als Susila een 
toekomst te bieden. 
Samen met u willen 
we hen daarbij onder-
steunen. Ontdek in 
deze krant welke kin-
derprojecten met uw 
steun mogelijk zijn en 
help met uw gift. Geef 
om een kind. Wilt u 
een helper zijn, juist 
met Pinksteren?

t	� pag 3: De Nederlandse Laura bezocht Dreamhouse tijdens een 
Kerk in Actie-reis. Lees haar indrukwekkende verhaal.

De Geest zelf verzekert 
onze geest dat wij Gods 

kinderen zijn
 Romeinen 8:16 
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“Het klinkt eenvoudig: haal straatkinderen van de 
straat, geef hen onderdak, eten en onderwijs en los zo 
al hun problemen op. Tijdens deze reis heb ik wel ge-
leerd dat het zó niet werkt. En ben ik onder de indruk 
geraakt van de aanpak die Dreamhouse kiest.”

Anderhalf jaar geleden reisde Laura samen met haar 
vriend, nu haar echtgenoot, met een Kerk in Actie-reis naar 
Indonesië. “Onze kerk was betrokken bij meerdere Kerk in 
Actie-partners in Indonesië. Sander en ik voelden er wel 
voor, dus hebben wij namens onze gemeente onder meer 
Dreamhouse bezocht.”

Brommertjes
Natuurlijk had Laura van te voren over Dreamhouse ge-
hoord. “Maar als je er zelf bent, is het toch heel anders. 
Vrijwilligers van Dreamhouse namen ons achter op hun 
brommertjes mee de straat op. We ontmoetten onder 
meer een groep straatjongeren die muziek maakte om geld 
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Inspirerende Pinksteruitjes
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Kinderrechten nog te 
vaak geschonden

Overal in Nederland exposeren kerken 
met Pinksteren nieuw en oud werk van 
kunstenaars die zich laten inspireren 
door Pinksteren, kerkarchitectuur en 
het thema Vrijheid van Geest. Kijk voor 
de deelnemende kerken op:

	 www.feestvandegeest.nl

Al meer dan 40 jaar organiseert Opwek-
king op het evenemententerrein van 
Walibi Holland in Biddinghuizen een 
jaarlijkse pinksterconferentie. Duizen-
den christenen uit verschillende kerken 
vieren hier met elkaar het Pinksterfeest. 
Traditiegetrouw wordt op zondagmid-
dag een sing-in in de openlucht ge-
houden, een feest voor het hele gezin. 
U kunt de sing-in als daggast gratis 
bijwonen, aanmelden is niet nodig.

	 www.opwekking.nl

Het Nijkleaster Pinkster Paad is een 
jaarlijkse pelgrimstocht door Friesland, 
waarbij stilte, natuur, spiritualiteit, 
ontmoeting en plezier centraal staan. 
Deelnemers kunnen twee verschil-
lende afstanden lopen. Zo kan (bijna) 
iedereen meedoen en zijn of haar eigen 
Pinksterpaad volgen. Deelname kost 
€ 15,-, aanmelding verplicht. 

	 www.pinksterpaad.nl

Feest van de Geest Sing-in 

Pinksterconferentie 

Opwekking

Pinksterpaad

Kinderen overal ter wereld hebben recht op voeding, on-
derwijs, spelen, bescherming en ontwikkeling. Dat staat 
in het Kinderrechtenverdrag, dat op 20 november 1989 
door de Verenigde Naties is aangenomen. 

Helaas worden de rechten van te veel kinderen zwaar ge-
schonden. Zo werkt één op de tien kinderen in de landbouw, 
huishouding, industrie of prostitutie. Ook sterven dagelijks 
16.000 kinderen door ziekte, ondervoeding of geweld.

Kerk in Actie vindt dat ieder kind kind moet kunnen zijn 
en recht heeft op een goede toekomst. Daarom werken 
we wereldwijd samen met kerken en partnerorganisaties 
aan onderwijs, aan het tegengaan van kinderarbeid, aan 
bescherming tegen geweld en aan opvang voor slacht- 
offers van oorlog. Daarnaast werken onze partners aan voor-
lichting en bewustwording om misstanden te voorkomen. 

Geef om een kind en steun ons werk!

OPVANG EN ONDERWIJS VOOR STRAATKINDEREN IN INDONESIË

‘Je ziet dat ze hier 
heel gelukkig is’

 ‘VRIJWILLIGERS BEZOEKEN DE 

 KINDEREN OP STRAAT. ZO BOUWEN 

 ZIJ CONTACT EN VERTROUWEN OP.’ 

Laura en Wulan

Liefde kost niets
“Ik ben echt onder de indruk en hoop dat mensen dit werk 
van harte willen ondersteunen. Sammy en zijn medewer-
kers geven heel veel liefde, dat kost gelukkig niets. Maar 
om kinderen te voeden, te kleden en naar school te kunnen 
laten gaan is gewoon geld nodig. Daarom hoop ik dat men-
sen gul willen geven.”

te verdienen. Dat was best raar, het zag er namelijk vrij 
gemoedelijk uit. Toch besef je al snel dat ze niets hebben: 
geen huis, geen opleiding, geen vangnet, geen toekomst.”

Enorme stap
Laura bracht veel tijd door in het opvangcentrum van 
Dreamhouse en bouwde daar een bijzondere band op 
met Wulan. Wulan leefde jarenlang met haar moeder en 

zusje op straat en was een paar maanden daarvoor in het 
opvangcentrum van Dreamhouse komen wonen. “De basis 
van wat Dreamhouse doet is kinderen die op straat leven, 
bezoeken. Contact met hen leggen, vertrouwen opbouwen, 

in de gaten houden hoe het met hen gaat. Vervolgens 
probeert Dreamhouse kinderen te stimuleren weer 
naar school te gaan. Daar is ze nu enorm gelukkig, 
dat straalt van haar af. De medewerkers en vrijwilli-
gers zijn als familie voor haar. Er heerst zo’n warme, 
vriendelijke sfeer. Ze geniet volop van alles wat ze 
leert.”

Tranen met tuiten
Dreamhouse is een relatief jonge organisatie, in 
1995 opgezet door een aantal studenten, die elkaar 
kenden van bijbelstudies. Een van hen was Sammy, 
nu directeur van Dreamhouse. Hij wijdt zich nu vol 
overgave aan Dreamhouse en draagt in alles wat 
hij doet de liefde van God uit. Heel bijzonder vind 
ik dat Sammy en zijn collega’s kinderen helpen 
ook hún droom waar te maken. Wulan wil graag 
schrijfster worden. Dankzij Dreamhouse schrijft 
ze nu regelmatig een artikel voor de lokale krant. 
Prachtig toch? Toen ik na drie dagen afscheid 
moest nemen van Wulan huilden we allebei 
tranen met tuiten, maar ik weet dat het goed gaat 
komen met haar. Dankzij Dreamhouse, die dit 
werk met de steun van Kerk in Actie kan doen.”

Thema: Geef om een kind

Laura heeft na terugkomst zo aanstekelijk over het 
werk van Dreamhouse voor straatkinderen vertelt, 
dat haar nichtje Francis er momenteel vier maanden 
vrijwilligerswerk doet. Lees Francis’ belevenissen op 
francisverschoor.reislogger.nl.

Column
Pinksteren is het feest van de Geest. 
Het feest van het lied in alle talen, van 
aanstekelijk enthousiasme. Met Pasen 
vierden we dat Jezus niet uit ons midden 
verdwenen is. Met Pinksteren vieren we 
dat de Geest van liefde, vrede en recht 
aan de mensheid gegeven is. Voor mij is 
Pinksteren het feest waarop we als kerk 
ook wereldwijde verbondenheid vieren. 
Eenheid over grenzen heen.

Samen met Kerk in Actie nodig ik u dit jaar 
met Pinksteren uit om de grens van gene-
raties over te gaan en (klein)kinderen iets 
te laten zien van het leven van kinderen 
elders via een mooi nieuw initiatief: Kids 
in Actie. Zoals de duif de ark van Noach 
verliet en met een symbool van hoop 
terugkwam, zo vliegt de duif Rainbow, 
Kids in Actie-mascotte, de wereld rond om 
kinderen verhalen van hoop te vertellen. 
Mooi om juist met Pinksteren de duif te 
laten vliegen. De Geest die tot ons komt 
en ons met verhalen van hoop inspireert.  

Karin van den Broeke 
Preses Protestantse Kerk in Nederland

Duif van Hoop 
voor Ghana

half jaar opleidingsmaterialen, 
zoals naai-, kap- en kookspul-
len, voor een straatmeisje

€ 24,-

Vakopleiding voor straatmeisjes
In de Ghanese hoofdstad Accra leven 25.000 kinde-
ren op straat. Zij komen veelal van het platteland in 
het noorden van het land en ontvluchten armoede, 
huiselijk geweld of een gedwongen huwelijk. Sommi-
gen zijn door hun familie gestuurd, anderen besloten 
zelf om naar de stad te trekken. De meesten hebben 
echter geen opleiding en spreken alleen een lokale 

taal, geen Engels. Ze 
vinden moeilijk werk 
en belanden vaak op 
straat.

De organisatie Agreds 
vangt straatmeisjes op. 
Jongere meisjes krijgen 
de kans weer naar 
school te gaan. Oudere 

meisjes volgen een beroepsopleiding tot bijvoorbeeld 
naaister, kapster of kok. Agreds stimuleert de meiden 
terug te keren naar hun oorspronkelijke dorpen om 
daar een nieuw bestaan op te bouwen. Is dat niet mo-
gelijk, dan helpt Agreds hen in Accra werk te vinden 
of een eigen bedrijfje te starten.

Duif van Liefde 
voor Indonesië

maand lang gezond eten voor 
een straatkind

€ 33,-
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DOOR GELOOF, HOOP 
EN LIEFDE MAKEN WIJ 

HET WAAR
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Azië
1.	 Pakistan 
	��� speciaal onderwijs voor kinderen met een handicap
	�� medische en psychologische begeleiding voor 

kinderen met een handicap op het platteland

2.	 India 
	�� onderwijs voor kinderen die werken in steen- 

groeves
	�� onderwijs voor kasteloze Dalit-kinderen
	�� onderwijs voor meisjes inheemse van Lambada- 

bevolking
	��� tegengaan kinderarbeid in textielsector
	�� schoolspullen en opvang voor straatkinderen na 

zware overstromingen

3.	 Nepal 
	��� landbouwvoorlichting en irrigatie zodat kinderen 

voldoende en gezond te eten hebben

4.	 Myanmar 
	��� opvang, bescherming en identiteitspapieren voor 

staatloze vluchtelingenkinderen

5.	 China 
	�� kinderbijbels voor arme gezinnen op het platteland

6.	 Cambodja 
	�� jongeren leren voor hun mening uit te komen

7.	 Indonesië 
	�� opvang voor straatkinderen in Yogyakarta

Afrika
1.	 Kameroen
	�� vakopleiding voor straatjongeren
	�� aangepast onderwijs voor kinderen met een  

handicap

2.	 Rwanda
	���� opvang, pleeggezinnen en onderwijs voor wees-

kinderen

3.	 Mali
	���� inhaalonderwijs voor kinderen in afgelegen  

dorpen die weer naar school gaan

4.	 Kenia
	���� kinderarbeid tegengaan en opkomen voor kinder-

rechten, onder meer op onderwijs

5.	 Zuid-Soedan
	���� opvang, begeleiding en economische activiteiten 

voor jongeren die slachtoffer zijn van geweld

1
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6.	 Zuid-Afrika
	���� voorschoolse opvang voor kansarme kinderen uit 

sloppenwijken
	���� grafische, ICT- en landbouwopleidingen voor 

kansarme jongeren

7.	 Ghana
	� beroepsonderwijs voor straatmeisjes in hoofd-

stad Accra
	���� bevrijding en opvang kindslaven in visserijsector 

op Voltameer

8.	 Oeganda
	�� onderwijs en gezinshereniging voor straatkinde-

ren uit Karamojong-regio in Noord-Oeganda

Europa
1.	 Oekraïne
	 ��veilig thuis voor verwaar-

loosde kinderen en wees-
kinderen

	 ��liefdevolle opvang en onder-
wijs in internaten voor kin-
deren die niet thuis kunnen 
wonen

2.	 Moldavië
	 ��naschoolse opvang, warme 

maaltijd en huiswerkbe-
geleiding voor kinderen in 
onveilige thuissituatie

1

2

Latijns-Amerika
1.	 Nicaragua
	 ��voorkomen van seksueel geweld en misbruik

2.	 Peru
	 ��schooluitval en gevaarlijk werk voorkomen

3.	 Colombia
	 ��culturele, educatieve en economische activiteiten 

voor gediscrimineerde Afro-Colombiaanse jongeren
	 ��onderwijs voor werkende kinderen in Bogota
	 ��sport voor straatkinderen in Medellin

4.	 Guatemala
	 ��opvang van meisjes die slachtoffer zijn van  

seksueel geweld
	 ��vakopleiding voor jongeren als alternatief voor 

straatbendes 1

2

3

4

ZENDINGSCOLLECTE PINKSTEREN 15 MEI 2016

Meer jongeren actief in Rwandese kerk

Veel jongeren in Rwanda verlaten de kerk wanneer zij naar de hoofdstad trekken of overstappen naar een pinkster-
kerk. De Presbyteriaanse Kerk in Rwanda (EPR), partner van Kerk in Actie, betrekt jongeren actief bij de kerk om 
kerkverlating tegen te gaan. Jongeren leiden er zelf bijbelclubs of zondagsscholen en er zijn allerlei jongerenactivi-
teiten zoals een muziekgroep, koor, sportevenementen of jongerenkampen. Iedere maand organiseren jongeren zelf 
themadiensten, waar ze optreden met een eigen band of koor. 
De kerk biedt jongeren ook de kans een beroepsopleiding te volgen en leert hen hoe ze een eigen onderneming kun-
nen starten. Jackson Uwizeye Kwan startte na een training van de EPR een eigen reisbureau. “Ik ben heel blij met 
het werk van de kerk. Ik heb mijn bedrijf nu twee jaar en het biedt inmiddels werk aan vijf mensen, inclusief mezelf.”
Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/collecterooster

Thema: Geef om een kind

Ons resten geloof, hoop en liefde, 
deze drie, maar de grootste daarvan 

is de liefde.
 1 Cor 13: 13 

Duif van Geloof 
voor Rwanda

training van een jongere tot
jeugdleider

€ 45,-

PROJECTEN WERELDWIJD
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Elly Zuiderveld: 
‘Ik ben Oma Duif’

Bijbels of fiets 
Rainbow is de mascotte van een nieuw initiatief 
van Kerk in Actie: Kids in Actie. “Rainbow roept 
groot en klein, bijvoorbeeld (groot)ouders en 
(klein)kinderen, op samen iets betekenen voor 
kinderen elders in de wereld,” legt Elly uit. “Ze 
is een vredesduif, een boodschapper. Ze brengt 
het leven van kinderen ver weg dichterbij, 
en nodigt ons uit met hen te delen. Dat past 
helemaal bij mij. Ik heb mijn eigen kinderen 
altijd geleerd te delen van wat je hebt. Veel van 
onze liedjes gaan daar ook over. Zelf deel ik 
ook, bijvoorbeeld tijd en aandacht. Ik ben een 
bewogen mens, soms misschien zelfs iets tè. 
Even verderop zijn vluchtelingen komen wonen. 
Ik neem hen mee naar de kerk of regel een 
Bijbel of fiets voor ze. Ik probeer er ook te zijn 
voor de mensen in mijn omgeving, bijvoorbeeld 
in de straat.” 

Aangenomen
Naast Oma Duif is Elly ook oma van een prach-
tig stel kleinkinderen, waaronder vier pleeg-

kleinkinderen. “Toen hun eigen oma overleed, 
vroegen zij of ik in haar plaats hun oma wilde 
zijn. Natuurlijk wilde ik dat! Inmiddels heeft de 
oudste zelf vier kinderen, ik heb nu dus ook 
pleegachterkleinkinderen. Ik vind het heerlijk 
om oma te zijn: voorlezen, spelletjes doen, dag-
jes uit of logeerpartijtjes … ik geniet er volop 
van.”

Rainbow-concerten
Als Oma Duif geeft Elly samen met Rikkert in het 
hele land speciale Kids in Actie-concerten. “Daar 
zingen we naast een heleboel bekende liedjes 
ook een aantal speciale Kids in Actieliedjes. Die 
kun je nu trouwens al beluisteren in het knusse 
Huis van Rainbow op www.kerkinactie.nl/kids. 
De concerten worden echt een feestje, leuk voor 
(groot)ouders om samen met hun (klein)kinderen 
naar toe te komen.”

Iedere dag Pinksteren
“Rainbow is een hele lieve duif. Ze is een teken 
van hoop. Dat past prachtig bij Pinksteren. De  

duif is immers een symbool van Gods Geest. 
Met Pinksteren staan we er extra bij stil dat 
God zijn Geest aan ons gaf om zijn stem te 
verstaan en ons te helpen. Maar voor mij is het 
eigenlijk iedere dag Pinksteren. Ik heb elke dag 
wel kracht nodig, en soms troost. Gods Geest 
is altijd dichtbij en wil ons helpen. En zoals Hij 
ons helpt, vraagt Hij ons ook om anderen te 
helpen. En dat doet Rainbow ook!” 

	� Beluister en bekijk de duivenliedjes van 
Elly en kinderkoor De Spetters op  
www.kerkinactie.nl/kids

Elly Zuiderveld, bekend van de talloze kinderliedjes die ze samen met haar man Rikkert schrijft en 
zingt, is sinds kort Oma Duif. “Die duif, dat is Rainbow. Rainbow vliegt de hele wereld over en komt 
terug met prachtige verhalen van kinderen uit alle uithoeken van de wereld. Ik ga haar helpen die 
verhalen aan kinderen hier te vertellen.”

Iedereen, groot of klein, kan delen met anderen! Wilt u dat graag aan uw (klein)kinderen 
meegeven? Kom dan samen bij Kids in Actie, de kinderclub van Kerk in Actie voor (groot)
ouders en hun (klein)kinderen. En natuurlijk is Kids in Actie ook leuk voor ooms en tantes, 
juffen en meesters of buurmannen of –vrouwen.

Kids in Actie is samen geloven in delen! Word 
als gezin, of als grootouder(s), samen met uw
(klein)kinderen gratis lid en ontdek via de 
kleurrijke clubwebsite met filmpjes, liedjes en 
actietips hoe kinderen elders leven en hoe we 
met elkaar iets voor hen kunnen betekenen. 
Steunt u via Kids in Actie bovendien de kinder-
projecten van Kerk in Actie, dan krijgt u het 
unieke welkomstgeschenk cadeau met daarin 
Rainbow, de clubmascotte, als knuffelduif thuis-
gestuurd, samen met een fraai geïllustreerd 
voorleesboekje. 

Wie is Rainbow, de duif?
Net als de duif die de ark van Noach uitvloog op 
zoek naar een teken van hoop, zo vliegt Rainbow 
de wereld over. Ze komt terug met prachtige
verhalen uit alle windstreken. In het fraai 
geïllustreerde voorleesboek vertelt Rainbow 
over de kinderen die ze op haar reizen ontmoet. 
Levendige foto’s en prikkelende zoekvragen 
nodigen uit op een speelse manier met uw 
(klein)kind door te praten over de leefwereld 
van deze kinderen. Met haar verhalen moedigt 
Rainbow verschillende generaties aan om samen 
te delen met kinderen dichtbij en ver weg. Geef 
Rainbow een speciaal plekje bij u thuis, lees met 
uw (klein)kind het voorleesboek en help samen 
de wereld mooier te maken!

Bezoek het interactieve huis van Rainbow
In het Huis van Rainbow op 
www.kerkinactie.nl/kids kunt u samen met 
uw (klein) kind spelletjes doen, knutselen of 
filmpjes kijken van kinderen elders in de wereld. 
U vindt hier ook praktische tips om met elkaar 
iets moois te doen voor kinderen in de knel. 
Een kaartje sturen of vriendschapsarmbandjes 
maken, lege flessen sparen of duivenkaarten ver-
sieren voor een Kerk in Actie-project? Kies uit de 
vele suggesties wat bij u en uw (klein)kind past.

Rainbow-concerten
In het hele land vinden speciale Kids in 
Actie-concerten plaats, verzorgd door Elly en 
Rikkert Zuiderveld of andere artiesten. Kijk op 
 www.zingenindekerk.nl  voor alle data en locaties 
en bestel daar direct uw gratis kaarten. 

Doe gratis mee
Meld u gratis aan als lid op 
www.kerkinactie.nl/kids. Wordt u ook dona-
teur en geeft u minimaal € 1,- per maand of 
eenmalig € 15,-, dan ontvangt u bovendien het 
prachtige Rainbow-welkomstpakket!

Thema: Geef om een kind

“Het doorgeven van 
mijn geloof aan mijn 
kleinkinderen is niet 
altijd eenvoudig. Door 
Rainbow de duif, kan ik er op een 
eenvoudige manier met hen over in gesprek gaan. 
Het gesprek met hen aangaan over hoe kinderen in 
andere landen leven en samen bedenken wat we voor 
hen kunnen betekenen, vind ik prettig. Het is mooi om 
hen via Rainbow te laten beleven hoe waardevol het is 
om te delen met anderen.”

Gerrit Westerveld
Opa van twaalf kleinkinderen en bestuurslid van de  
dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk Nederland

 OVER RAINBOW DE DUIF 

Gratis ansichtkaarten 
voor u én uw vrienden

Doe samen met uw (klein)kind iets 
moois voor kinderen ver weg

Roekoe! 
Ik ben Rainbow!

Hier woont Rainbow.Kom je ook op bezoek? Ga dan naar www.kerkinactie.nl/kids Kids in ActieKids in Actie
NIEUW:

Bent u enthousiast over Kids in Actie en wilt u anderen op dit 
mooie initiatief wijzen? Vertel hen over Kids in Actie met de kleur-
rijke Rainbow ansichtkaarten. Vul hun gegevens in op de bon bij 
deze krant of via www.kerkinactie.nl/kids. Kids in Actie stuurt hen 
dan de kaarten toe. En, zelf ontvangt u ook een setje.

Tekening : Anky SpoelstraTekening : Anky SpoelstraTekening : Anky Spoelstra

Kids in ActieKids in Actie
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 KOM NAAR DE CONCERTEN 

 VAN ELLY & RIKKERT 

Tekening : Anky SpoelstraTekening : Anky Spoelstra Tekening : Anky Spoelstra



Kleur mee en win 

Kinderen hebben recht op veiligheid, onderwijs en bescherming. Laten we deze 
Pinksteren een helper zijn voor kinderen die zich niet veilig voelen, die moeten 
werken en niet naar school kunnen of getroffen zijn door oorlog en geweld. 

Zo kunt u helpen:
t 	� laat een Duif van Geloof, Hoop of Liefde vliegen! Dat kan heel eenvoudig met 

een bijdrage via de acceptgirokaart bij deze krant. Meer duiven laten vliegen 
doen kan natuurlijk ook.

t 	� ook makkelijk: doneer rechtstreeks via www.kerkinactie.nl/kids.
t 	� word lid van Kids in Actie en steun de kinderprojecten van Kerk in Actie met een eenmalige 

of structurele gift. U krijgt dan bovendien de knuffelduif Rainbow met bijbehorend voorlees-
boekje thuisgestuurd.* 

* bij een gift van minimaal eenmalig € 15,- of € 1,- per maand gedurende minimaal een jaar.

Geef om een kind

Kerk in Actie
Postbus 456
3500 AL Utrecht

Tel. (030) 880 14 56
servicedesk@kerkinactie.nl
www.kerkinactie.nl

Al uw giften zijn welkom op 
NL89 ABNA 0457 457 457 
t.n.v. Kerk in Actie 
o.v.v. Kinderen in de Knel

Campagneleider Kids in 
Actie Daniëlle van Drongelen

Foto’s Sander Besems (p 1, 
3), René van de Berg (p 7), 
Kerk in Actie

Redactie Daniëlle van Dronge-
len, Heleen Platschorre,
Riejan de Winter en Jakob 
Sijbersma.

Productiebegeleiding 
Jan Verhage

Kerk in Actie is lid van de:

Kerk in Actie draagt de keurmerken:

www.facebook.com/kerkinactie

@KerkinActie

www.youtube.com/kerkinactie
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Wat moet je doen?
t 	�download de kleurplaat op www.kerkinactie.nl/kids 

en print ‘m uit.
t 	��kleur de kleurplaat supermooi in en vul je naam en 

adres in.
t 	��stuur jouw kleurplaat op naar: Kerk in Actie, t.a.v. Kids 

in Actie, Postbus 456, 3500 AL Utrecht of maak er een 
foto van en mail die aan rainbow@kerkinactie.nl.

GEEF JIJ RAINBOW DE PRACHTIGSTE KLEUREN?

Wil jij de prachtige Rainbow-knuffel (zie pagina 7) winnen, samen met dat mooie voorleesboekje? 
Doe dan mee met de Rainbow-kleurwedstrijd! 

Zoek en vind
Puzzel mee en vind een prachtige Pinksterbelofte. 
Hoe werkt het? Hieronder ziet u 21 fotofragmenten. 
Zoek de bijbehorende foto op in de krant en vul hier 
rechts de letter in die deze foto staat. 
Laat u inspireren door de mooie uitkomst!

Doe mee en win een prachtige 
gedichtenbundel.

Mail of stuur uw antwoord naar
d.van.drongelen@kerkinactie.nl
of u zet het op een kaart en stuur het naar 

Kerk in Actie 
t.a.v. Danielle van Drongelen 
Antwoordnummer 4056
3500 VB Utrecht

1 52 63 74 8

12 139 1410 1511

ANTWOORD:
1	 2	 3      4      5      6      	       7      8      9      10    11    12    13    14    15

Kids in Actie neemt contact met je op als 
je een Rainbow-knuffel gewonnen hebt. 

Kids in Actie verspreidt alle ingezonden 
kleurplaten onder kinderen die we met 
onze kinderprojecten ondersteunen. 

Duif van Geloof 
voor Rwanda

training van een jongere 
tot jeugdleider in de kerk

€ 45,-

Duif van Hoop 
voor Ghana

half jaar opleidingsmaterialen, 
zoals naai-, kap- en kookspullen, 

voor een straatmeisje

€ 24,-

Duif van Liefde 
voor Indonesië 

maand lang gezond eten 
voor een straatkind

€ 33,-


