Nooddiaconaat van de Dorsvloer

Sinds een aantal jaren is het noodhulpdiaconaat ook een belangrijke activiteit binnen onze
diaconie.

Nu de effecten van de huidige crisis steeds meer zichtbaar en voelbaar worden in onze naaste
omgeving betekent dit ook voor het noodhulpdiaconaat dat er meer en complexere aanvragen
gedaan worden.

Te denken valt aan noodhulp in de vorm van een eenmalig bedrag(je), advies om de weg te
vinden naar de juiste instanties tot het aangaan van een (renteloze) lening of deels een
schenking.

Wij werken nauw samen met de codrdinator van het Schuldhulpmaatjes project en de
plaatselijke Voedselbank zodat onze cliénten adequaat en zorgvuldig geholpen kunnen
worden.

Onze hulp is dus de afgelopen jaren niet alleen een bijdrage in de vorm van alleen geld, maar
vooral de laatste tijd houden wij ons veelal bezig met bv het bijstaan van hulpvragers in de
gang naar allerlei hulpverlenende instanties zoals het UWV, Juridische bijstand en we
proberen voor de cliént een weg te vinden in de bijkans onbegrijpelijke wirwar van
regelgeving.

Dit betekent voor de nooddiaken dat deze zich voortdurend op de hoogte moet houden van
nieuwe ontwikkelingen. Denk aan de steeds verder terugtredende overheid en daardoor de
grotere zorgplicht van de gemeenten.

Dit is meteen een valkuil waar veel collega’s en ook ikzelf mee te maken hebben.

Het is hierom dus heel belangrijk dat het fenomeen Noodhulpdiaconie goed bekend is bij uw
gemeente.

In Spijkenisse proberen wij als team van 4 noodhulpdiakenen bekendheid te verwerven bij
onze gemeente.

Daarbij komt, dat bij het aangaan van een eerste contact het heel belangrijk is om de
persoonlijke situatie van de hulpvrager zo goed mogelijk te doorgronden.

Inmiddels zijn we n.1. ook bekend met het verschijnsel ‘shopping’

Dit zijn mensen die in hun eigen woonplaats al tegemoet gekomen zijn en het vervolgens in
een andere gemeente ook weer proberen. Het is dus erg belangrijk om iemands achtergrond te
kennen.

Gelet op het bovenstaande moet de Noodhulpdiaken over nogal wat capaciteiten beschikken
maar het geeft ook veel voldoening om een mens in nood met succes praktische hulp te
bieden.

Deze tijd is voor velen in onze samenleving een ‘struggle for life’en wij als Diaconie van de
Dorsvloer proberen in de voetsporen van Jezus onze medemens in nood zo goed mogelijk bij
te staan.
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