
www.famhansum.nl																																																									Vanaf	augustus	2013:	Hertenlaan	35,	6741	BG	Lunteren	

	
Deze	laatste	nieuwsbrief	vanuit	Libanon	schrijven	we	vanuit	een	vrijwel	leeg	
appartement.	Onze	inboedel	is	inmiddels	in	een	zeecontainer	onderweg	naar	Nederland	
en	zelf	zijn	we	bezig	aan	onze	laatste	weken	in	Beiroet.		
	
Maranathakerk	
Rond	Pasen	waren	we	in	Nederland	om	nader	kennis	te	maken	met	een	aantal	
beroepingscommissies.	Een	en	ander	heeft	geresulteerd	in	een	beroep	vanuit	de	
Maranathakerk	in	Lunteren.	De	contacten	met	deze	gemeente	verliepen	vanaf	het	begin	
bijzonder	goed	en	de	kennismaking	met	de	kerkenraad	en	gemeente	zelf	waren	
inspirerend	en	hartverwarmend.	Jaap	heeft	dit	beroep	met	vrijmoedigheid	en	
overtuiging	aangenomen.	
	

Compleet	
We	zijn	dankbaar	dat	
we	nu	al	weten	dat	er	
straks	in	Nederland	
een	gemeente	is	die	op	
ons	wacht.	Ook	onze	
kinderen	zijn	enorm	
enthousiast.	Wonen	in	
Lunteren	betekent	dat	
zowel	Joke	als	Peter	op	
hun	huidige	school	
kunnen	blijven	en	hun	
vriendschappen	
kunnen	voortzetten.	
Inge	is	vooral	blij	dat	
we	op	deze	manier	
dicht	bij	heel	wat	

familieleden	komen	te	wonen.	Ina	hoopt	na	terugkeer	in	Nederland	ook	een	passende	
werkkring	te	vinden.	Als	gezin	kijken	we	er	natuurlijk	zeer	naar	uit	om	weer	compleet	te	
zijn	en	deel	uit	te	kunnen	maken	van	elkaars	dagelijks	leven.	
	
Verdriet	
Op	de	avond	van	1e	Paasdag	overleed	onverwachts	mijn	(Jaap’s)	vader	op	78‐jarige	
leeftijd	aan	de	gevolgen	van	een	herseninfarct.	Pieter	Hansum	nam	in	onze	familie	een	
zeer	centrale	plaats	in.	Vooral	zijn	opgeruimd	karakter,	humoristische	inslag	en	gave	van	
het	woord	hebben	ons	leven	gestempeld.	Hij	is	ons	voor	gegaan	in	een	leven	bij	en	in	
dienst	van	de	Schriften.	We	zullen	hem	heel	erg	missen.	
	

         Juni, 2013 
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Graduation	
Inge	heeft	half	juni	haar	
lagere	schoolloopbaan	
voltooid	met	een	
feestelijke	‘graduation’	
(diploma‐uitreiking)	op	
Brummana	High	School.	
Ze	ontving	een	eervolle	
prijs	voor	haar	
‘achievements,	
commitment	&	attitude.’	
Na	de	zomer	hoopt	Inge	
te	beginnen	aan	de	
brugklas	Atheneum‐
Gymnasium	van	het	
Johannes	Fontanus	
College	in	Barneveld.	
	
Karakter	
Mijn	termijn	aan	de	NEST	zit	er	inmiddels	op.	De	laatste	examen	periode	is	afgerond	en	

afgelopen	weekend	
vond	de	z.g.	
‘commencement‐
service’	plaats	
waarmee	het	jaar	
officieel	is	
beëindigd	en	
enkele	studenten	
hun	einddiploma	
hebben	ontvangen.	
Bij	wijze	van	
afscheid	had	ik	de	
eer	de	
commencement‐
speech	uit	te	
spreken	waarmee	
de	vertrekkende	

studenten	zijn	uitgezonden.	De	titel	van	mijn	speech	was	‘Going	for	Character’	en	de	
(engelse)	tekst	is	te	vinden	op	onze	website.		
	
Libanon	
Het	land	dat	we	achter	ons	laten	heeft	een	heel	bijzondere	plaats	in	ons	hart	gekregen.	
De	politieke	complexiteit,	religieuze	en	culturele	diversiteit	en	extreme	tegenstellingen	
tussen	rijk	en	arm	maken	het	leven	hier	zeer	intens.	De	afgelopen	vier	jaar	is	er	eigenlijk	
geen	dag	voorbij	gegaan	zonder	dat	er	om	de	een	of	andere	reden	sprake	was	van	
dreigende	escalatie	van	binnen	uit	en/of	van	buiten	af.	En	dat	is	al	tientallen	jaren	het	
geval.	Vaak	hebben	we	in	ontmoetingen	met	Libanese	vrienden	schrijnende	verhalen	
gehoord	over	de	verwoestende	effecten	van	oorlog	en	geweld	in	de	hoofden	en	harten	
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van	complete	generaties.	En	evenveel	keren	zijn	we	ook	geraakt	en	verwonderd	over	de	
veerkracht	en	levensmoed	die	we	aantroffen,	juist	bij	hen	die	het	zwaarst	zijn	getroffen.	
	

Lichtdrager	
Een	sprekend	
voorbeeld	daarvan	
is	Imad.	Hij	volgde	
afgelopen	semester	
bij	mij	een	cursus	
pastoraat	en	
schreef	een	paper		
over	trauma‐
verwerking.	De	
persoonlijke	
verhalen	in	zijn	
werkstuk	zijn	
aangrijpend.	De	
laatste	passage	is	
veelzeggend:	“De	
oorlog	heeft	mijn	
jeugd	weg	genomen.	
Praktisch	mijn	hele	
jeugd	bracht	ik		

Counseling	Class	2013,	Imad,	4e	van	links	 door	in	schuil‐					
kelders.	

		
Als	een	kind	dat	geen	enkele	droom	over	de	toekomst	durfde	te	ontwikkelen.	Maanden	en	
jaren	vulde	ik	mijn	tijd	met	het	vullen	van	zandzakken	om	veilige	buffers	te	creëren.	En	
toen	uiteindelijk	de	oorlog	ineens	over	bleek	te	zijn,	vond	ik	mezelf	plotseling	terug	als	een	
volwassen	man,	die	nooit	jong	heeft	kunnen	zijn.	Een	volwassen	man	zonder	jeugd,	maar	
oog	in	oog	met	een	toekomst	of	met	wat	daar	nog	van	over	was.	Zonder	de	liefde	van	mijn	
ouders	en	mijn	geloof	in	God	zou	er	van	de	rest	van	mijn	leven	niets	terecht	zijn	gekomen.”	
	
Imad	is	door	het	leven	
getekend.	Toch	is	hij	
uitgegroeid	tot	een	
prachtig	en	integer	
mens	die	vandaag	als	
Anglicaans	predikant	
een	lichtdrager	is	voor	
velen	in	deze	stad.	
	
	
Bemoediging	
Op	de	valreep	
maakten	we	de	
bevestiging	mee	van	
Hagop.	
	



www.famhansum.nl																																																									Vanaf	augustus	2013:	Hertenlaan	35,	6741	BG	Lunteren	

Hij	is	een	Armeens‐Libanese	oud‐student	met	wie	ik	de	afgelopen	jaren	intensief	ben	
opgetrokken.	Bijzonder	om	van	nabij	mee	te	mogen	maken	hoe	hij	toe	is	gegroeid	naar	
het	predikantschap	en	nu	zijn	plaats	heeft	gevonden	in	Anjar,	een	plaatsje	in	de	Bekaa‐
vallei	dicht	bij	de	Syrische	grens.		
	
Terwijl	wij	onze	koffers	aan	het	pakken	zijn,	treedt	een	nieuwe	generatie	predikanten	
aan.	En	op	onze	allerlaatste	zondag	in	Libanon	zal	Tarek	worden	gedoopt.	Een	goede	
vriend	en	jeugdleider	in	onze	gemeente.	Opgegroeid	in	een	gebroken	moslimgezin	en	nu	
een	bevlogen	volgeling	van	Jezus.	Ook	in	Libanon	gaat	Gods	werk	door!	
	
Bedankt!	
We	willen	alle	lezers	van	onze	nieuwsbrieven	nog	eens	hartelijk	bedanken	voor	alle	
support	die	we	de	afgelopen	vier	jaar	van	jullie	op	allerlei	manieren	hebben	ontvangen.	
We	hopen	in	de	toekomst	op	een	andere	manier	met	elkaar	verbonden	te	blijven.		
	
Laten	we	onze	broeders	en	zusters	in	het	Midden‐Oosten	blijven	steunen	waar	we	
kunnen	en	hen	dragen	in	onze	gebeden.	Gebeden	om	vrede	en	recht	in	de	regio.	Om	een	
leefbaar	bestaan	voor	zoveel	ontheemden.	Om	kracht,	wijsheid	en	compassie	voor	alle	
leiders.	Om	volharding	en	creatieve	liefde	voor	alle	bruggenbouwers,	vredestichters	en	
troosters	in	deze	wereld.	Om	het	licht	van	Christus,	zichtbaar	voor	allen.	Om	Gods	
bezielende	en	vernieuwende	Geest	in	de	kerken.	Om	de	komst	van	Gods	nieuwe	wereld	
onder	ons.	
	
Een	hartelijke	laatste	groet	vanuit	Beiroet,	
	
Jaap	&	Ina	en	Inge	Hansum	
	
PS:	vanaf	augustus	wordt	ons	nieuwe	adres:	Hertenlaan	35,	6741	BG	Lunteren	
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